Anton Buesink (2024 - 83)

Beste Anton, jij hebt zelf nooit echt actief gevoetbald maar bent wel een trouwe supporter
van Grol en je bezoekt ook nog steeds zeer regelmatig de thuiswedstrijden van Grol 1.
Een zeer belangrijke verdienste van jou voor de Grol is toch wel het feit dat je jouw zoon
Ronald hebt aangemeld als spelend lid. En wat mooi is het dat je op dezelfde dag, te
weten 1 april 1974, meteen jezelf ook maar als lid hebt aangemeld.

Inmiddels ben je gepensioneerd maar daarvoor ben je in je werkzame leven jarenlang
Hoofd Financién geweest van de gemeente Groenlo die inmiddels is opgegaan in de
gemeente Oost Gelre. Zoals je het zelf mooi omschreef moest je vanwege deze functie
onafhankelijk blijven en om iedere vorm van belangenverstrengeling te vermijden was je
daarom niet beschikbaar voor een functie bij de Grol. Anders was je daar zeker toe bereid
geweest, daar ben ik van overtuigd.

Je hebt je na je pensionering dan ook wel als vrijwilliger ingezet voor de Vincentius
vereniging en daar ben je 20 jaar lang boekhouder en behartiger van de financiéle
belangen geweest.

Je bent gehuwd met Annie en behalve zoon Ronald die hebben jullie ook nog een dochter
Ellen en jullie zijn trotse opa en oma van jullie kleinkinderen. Jullie hebben jaren lang in
Groenlo gewoond aan het uiterste uiteinde van de Emmasingel, op de hoek met de Van
Ostadestraat. Dat je echt een Grol supporter bent blijkt toch wel uit het feit dat je die
afstand vanaf jullie huis naar ons sportpark toch wel net iets te ver vond om iedere keer te
fietsen. En dus daarom wonen jullie tegenwoordig al weer vele jaren aan de
Bevrijdingslaan in Groenlo op precies de helft van de afstand.

Jullie hebben allebei inmiddels een respectabele leeftijd bereikt maar desalniettemin zijn
jullie allebei nog erg gezond en vitaal. We zien jullie nog regelmatig samen fietsen en
wandelen en dat is natuurlijk hartstikke fijn als je dat samen nog kunt doen. Dat is niet
iedereen gegeven en dus blijf dat volhouden.

Ik hoop dat je deze huldiging vanavond zult koesteren als een bijzondere en mooie
herinnering. Van harte gefeliciteerd met je 50-jarig lidmaatschap, en ik wens je nog vele
jaren in goede gezondheid en geluk toe!



